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Een pelgrimage naar de oase van rust in een wereld van 
extremen. 
Eindeloze mazen van de wet als obstakels van rechtswege.  
Het gevoel van krom liggen uit angst kun je niet recht 
smeden. 
Maar zij die niet durven te spreken, moet je een stem 
geven. 
 
Zou je alles begrijpen als zij je alles verteld? 
Hoe ze eerst op handen werd gedragen voor ze werd 
achtergesteld? 
Ervaarde kwaad… Aardig, maar ach het verandert vanzelf 
hij is straks weer zichzelf. 
Welkom in de walgelijke macht van het spel bij 
partnergeweld. 
 
Als je niet weet waar de klepel hangt hoe trek je dan aan de 
bel? 
De wonden zijn vanzelf niet meer zichtbaar wanneer het 
langzaam herstelt. 
Zij heeft voor hetere vuren gestaan dan een brandende hel.
  
Een schreeuw in de leegte klinkt al snel als een zachtere 
‘help’. 
 
Maar mag dat dan wel? Een vraag die verder gaat dan 
slechts de schaamte. 
Hoe doorbreekt iemand de patronen die in de kern van hun 
bestaan zijn vergrendeld aan hun personage? 
De schets van het gevaar wordt soms bestempeld als een 
persiflage. 
De ervaring is een reddingsvest gemaakt van escapades 
die op reddingsboten rechtstreeks naar een trechter varen. 
 
Heldendaden? Die zijn er dus niet, exclusief pijn en verdriet.
  
Althans dat is het gedachtegoed dat verblijft terwijl het 
geschiedt. 
Wat voor winst valt er te halen als iemand op korte termijn 
nog meer vrijheid verliest? 
Het is niet altijd Stockholmsyndroom wanneer iemand 
gevangenschap boven bevrijding verkiest.   
 
Familie, religie, gemeenschap die begrijpen het niet. 
Maar het wil niet zeggen dat het niet gebeurt omdat jij het 
niet ziet.  
Dit is geen film met een schoonheidsprijs voor het 
segment ‘eigen regie’. 

En nu wil iemand met een potje geluk je wijsmaken dat ook 
jij dit verdient?   
 
Alles wat je nodig hebt is één kans, één mens, één plek, 
één dans, één grens, één wens. 
 
Een centrale plaats met een snellere lijn, mensen die er 
echt voor je zijn. 
Erkenning van pijn en stukje menselijkheid in plaats van 
‘sterker door strijd’. 
Eindelijk kunnen landen wanneer je je bestemming bereikt. 
 
Een beschermde omgeving met deskundigen die jou 
verwelkomen met laagdrempeligheid. 
 
Voor zij die zijn overbelast door het hoofd en het hart. 
In de hoop dat het verandert wanneer je van angst naar 
herstel bent overgestapt. 
Omdat het in eerste instantie voor velen onmogelijk was.  
Is dit niet de eerste instantie die het mogelijk acht. 
 
Dat is durven inzetten op hulp die duurzaam is gebleken. 
Voortdurend, waardoor het kastje van de muur al is 
verdwenen.  
Een warm bad van begrip in plaats van vuur en vlam 
betreden. 
De ontrafeling is ontwapenend bij een kluwen van 
problemen. 
 
Oorverdovende stiltes in wandelgangen die horen we niet 
Wat is het winnen van de sprint als je de controle verliest? 
Bij ons mag je schuilen in de storm van verdriet. 
Gevoel van onzichtbaarheid verdwijnt, want hier word je 
gehoord en gezien.   
 
En alle beren op de weg die bestrijden we samen. 
Gouden lijm voor de beschadigingen, een verrijkende fase.  
Intensieve begeleiding, voorbij alle schaamte. 
Want zelfs een zinkend schip verdient een veilige haven. 
 
Dus ook jij mag er in principe mee door. 
Wij heten jou welkom bij deze Intrinsieke safe zone. 
Een locatie van realisatie, geen symboliek of decor.  
Want als wij ons achter je plaatsen, dan sta je er niet alleen 
voor. 
 


